
	
	 	 	 	 	 	 	 	
De	Wandelende	tak.	

	
Nee,	het	is	geen	insect	maar	een	onderdeel	van	de	stichting		
Tot	Heil	des	Volks,	een	organisatie	die	zich	inzet	voor	diverse	
hulpinstanties	in	Amsterdam.		Zoals		De	Shelter	(Youth	Hostel	
Ministry),		Scharlaken	Koord	(straatwerk,	preventie	en	
hulpverlening	rond	prostitutie)	de		AHA	(dagopvang	voor	dak-	en	thuislozen),	om	maar	een	paar	te	
noemen.	Tot	Heil	des	Volks		is	sinds	1855	actief	in	de	evangelisatie-arbeid	en	hulpverlening	en	niet	
alleen	in	Amsterdam.	
	
Daar	stonden	we	dan	(7	vrouwen	en	1	man)	om	10.30	bij	het	toeristenkantoortje	t.o.	het	Centraal	
station	in	Amsterdam,	te	wachten	op	onze	gids	voor	een	wandeling	door	een	gedeelte	van	
Amsterdam	met	de	Wandelende	Tak.	
	
De	Wandelende	Tak	organiseert	jaarlijks	een	aantal	projectwandelingen	in	Amsterdam.		
Tijdens	een	projectwandeling	maak	je	kennis	met	Amsterdam	en	met	het	werk	van	Tot	Heil	des	
Volks.	De	gids	kwam	en	we	stelden	ons	aan	elkaar	voor,	ze	was	heel	vriendelijk	en	bevlogen	en	
vertelde	enthousiast	over	haar	werk,	waar	wij	naar	toe	gaan	wandelen	en	wat	wij	gaan	bezoeken.	
We	liepen	meteen	naar	de		O.Z.	Voorburgwal	en	kwamen	op	plaatsen	waar	ik	nog	nooit	eerder	
geweest	ben.		Het	betreft	een	hulpverleningsinstantie,	dus	we	gingen	de	‘rosse	buurt’op.	
Daar	waar	majoor	Bosschaart	vele	jaren	haar	werkterrein	had.	Wat	mij	opviel	was	dat	er	diverse	
kerken	en	gebedshuizen	pal	naast	een	koffieshop	of	een	striptent	stond.		
Onderweg	kwamen	we	een	drietal	enthousiaste	personen	tegen,	oranje	hesjes	aan	waarop	stond	
‘do	you	need	a	prayer?’	Ook	zag	ik	dat	een	vrouw	uit	onze	groep	het	ineens	moeilijk	had,	ze	heeft	
namelijk	haar	neef	gezien	die	daar	rondliep	waarvan	ze	dachten	dat	hij	‘clean’	was.		Ja,	dat	hakt	er	
even	in.	De	gids	was	erg	opmerkzaam	en	zocht	een	plekje	op	het	trottoir,	we	gingen	toen	in	een	
kring	staan	en	ze	bad	voor	de	vrouw	en	haar	neef.....heel	bijzonder.	
	
We	liepen	door	hele	kleine	steegjes	en	de	talloze	koffieshops.	De	gids	wist	mij	te	boeien	met	haar	
verhalen	over	deze	oude	gedeelte	van	de	stad,	de	mooie	gevels	van	de	karakteristieke	woningen,	
sommige	woningen	staan	zo	scheef	dat	het	leek	alsof	ze	zo	om	kunnen	vallen.	De	gids	vertelde	ons	
dat	meubels	e.d.	naar	boven	gehaald	kunnen	worden	zonder	dat	ze	tegen	de	muur	zouden	slaan.	
	
Iedereen	weet	dat	als	er	op	een	kerktoren	een	kruis	staat,	dat	het	een	katholieke	kerk	is,		een	
haan	betekent	een	hervormd/gereformeerde	kerk.	Nu	weet	ik	dat	als	je	een	zwaan	ziet	op	een	
kerktoren	dat	het	dan	een	Lutherse	kerk	is.		Ook	weer	geleerd...	
	
Wist	je	(u)	dat	‘Tot	heil	des	Volks’	twee	hostels	heeft	in	hartje	Amsterdam	en	dat	ze	samen	bijna	
300	bedden	hebben	en	dat	er	per	jaar	40.000	toeristen	uit	130	verschilleden	landen	komen...	
Allemaal	krijgen	ze	op	een	of	andere	manier	het	Evangelie	mee...Prijs	de	heer	!!.		
Wist	je	dat	je	zelf	ook	kan	overnachten	in	de	Shelter	?	
	
We	stopten	bij	hostel	De	Shelter,	daar	werden	we	begroet	door	de	coordinatrice	van	de	Shelter.	
Ze	stelde	zich	aan	ons	voor	en	leidde	ons	naar	een	binnenplaats,	een	tuin	met	rondom	bomen	en	
in	het	midden	een	gedekte	tafel	voor	onze	lunch.	De	zon	scheen	en	je	hoorde	de	vogels,	het	geluid	
van	de	straat	dringt	hier	niet	binnen,	wat	een	verademing	na	de	drukte	van	de	stad	en	het	verdriet	
en	leed	dat	je	niet	ziet	als	je	het	niet	weet.	
	



	
Ze	vertelde	enthousiast	over	haar	werk	en	nam	een	briefje	uit	haar	tas,	het	was	een	briefje	van	
een	buitenlandse	ex-prostitue	die	vertelde	hoe	ze	naar	nederland	werd	gelokt	met	valse	beloften	
en	jaren	in	ellende	heeft	geleefd.	Mede	door	de	hulpinstantie	van	de	Shelter	is	ze	eruit	gestapt.	
..en	nu	is	ze	ook	hulpverlener.	Mijn	buurvrouw	kon	haar	tranen	niet	bedwingen...tsja..als	iemand	
dat	doet...ga	ik	ook	mee...	Daarna	liet	zij	ons	alleen	voor	de	lunch	en	onze	gids	vroeg	of	mijn	
wederhelft	(als	enige	man	in	ons	gezelschap)	voor	het	eten	wilde	bidden,	oeps....daar	schrok	hij	
even	van.	‘Hij	kan	niet	in	het	nederlands	bidden’	zei	ik		‘alleen	in	het	indonesisch’.....waarop	de	
gids	antwoorde	‘oh,	dat	geeft	niet,	onze	Heer	verstaat	alle	talen’.		
Na	de	lunch,	gingen	we	weer	verder	wandelen.	Ik	heb	absoluut	geen	gevoel	voor	richting	en	wist	
ook	niet	in	welke	gedeelte	we	wandelden,	maar	ineens	waren	we	bij	de	Noorderkerk,	bij	de	
Noordermarkt	dus.		
	
Onze	laatste	stop	was	de	‘Second	step’	op	de	Willemstraat	in	hartje	Jordaan.	Hier	wordt	2x	per	
week	goede	tweedehandskleding,	accessoires	en	tassen	verkocht.	
De	winkel	functioneert	ook	als	plek	voor	vrouwen	in	moeilijke	omstandigheden,	om	werkervaring	
op	te	doen,	het	is	een	veilige	plek	om	elkaar	te	ontmoeten.	De	winkel	draait	op	vrijwilligers	en	de	
opbrengst	gaat	naar	het	‘Scharlaken	Koord’	een	stichting	die	hulp	biedt	aan	prostituees.	
	
Een	dankbaar	gevoel	kwam	over	mij	dat	ik	Amsterdam	ook	met	andere	ogen	heb	mogen	zien.		
De	mensen	heb	mogen	ontmoeten	die	hier	een	rol	in	spelen,	in	de	mooie	en	de	lelijke	dingen	van	
het	leven.	
	
Al	met	al	was	het	een	wandeling	van	ongeveer	4,5		uur	...	ik	kan	het	iedereen	aanbevelen.	
	
Amsterdam	is	niet	alleen	de	stad	van	de	Bijenkorf,	de	Kalverstraat	of	de	Albert	Cuyp	maar	ook	een	
stad	met	mensen	die	echt	hulp	nodig	hebben.	Loop	niet	zomaar	een	zwerver	of	een	bedelaar	
voorbij.....heeft	de	Here	Jezus	niet	gezegd		‘Ik	verzeker	jullie	:	alles	wat	jullie	gedaan	hebben	voor	
een	van	de	onaanzienlijksten	van	mijn	broeders	en	zusters,	dat	hebben	jullie	voor	mij	gedaan’.		
(Matt	25	:	40)	
	
Namens	de	redactie	wens	ik	u	allen	een	Gezegende	Kerst	en	een	Voorspoedig	2017	toe.	
	
Lies	Rampen-Lahumeten	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	

	


